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GEMEENSCHAP VAN HET VOLK EN DE ELITE 
 
In de periode van strijd vecht de partij de weg naar de Nieuwe Orde; na de 
machtsovername geeft zij als politieke voorhoedeorganisatie van de wil van het 
Duitse volk (natie) de richtlijnen voor de verwezenlijking van het partijprogramma 
en daarmee voor de opbouw van de Nieuwe Orde; voor beide taken gebruikt zij 
het Führer-principe om de overwinning en het succes te verzekeren. Na de 
politieke overwinning van het nationaal-socialisme, d.w.z. het overwinnen van het 
heersende systeem, wordt de militante elite van de partij aangevuld met een 
professionele elite, die de opbouw van de Nieuwe Orde volgens haar richtlijnen op 
alle niveaus mogelijk maakt en realiseert - een professionele elite in economie, 
wetenschap, bestuur, volksverdediging, rechtspraak, staatsleiding en nog veel 
meer. 
 
Op alle niveaus van het volksleven geldt dus het leidersprincipe, dat wil zeggen de 
houding van onbeperkt gezag in dienst van een taak en een even onbeperkte 
persoonlijke verantwoordelijkheid zoals zojuist besproken; de volksgemeenschap 
vormt dus op alle gebieden een elite en geeft haar alle macht om haar taken te 
kunnen vervullen. Zo worden geweldige energieën in het volk gewekt, alle 
reserves aan talent worden volledig benut en ieder mens met capaciteiten zal de 
plaats vinden die hem toekomt en met al zijn kracht voor de gemeenschap werken. 
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Elitescholen worden opgericht om elke begaafde jongen, ongeacht rijkdom of 
achtergrond, zijn kans te geven. Dit gebeurt in het kader van een 
internaatsopleiding om ook de best mogelijke karaktervorming te geven, want ook 
deze professionele elite moet gevormd worden volgens gelijkaardige standpunten 
als altijd het geval is geweest met de militante elite van de Partij. 
 
Wat zijn deze aspecten van elitevorming in de nationaal-socialistische 
Volksgemeinschaft?  
 
 Het elite-idee zelf is een van de onmisbare en fundamentele bestanddelen van de 
nationaal-socialistische levensopvatting - hiërarchie en rangorde zijn 
basisprincipes van een door de natuurwet geregelde orde, en sluiten diep aan bij 
ons biologisch denken. Er zal echter goed op gelet moeten worden dat er geen niet
-nationale meesterklasse ontstaat die zich als iets beters voelt, zich arrogant 
afscheidt van de nationale gemeenschap, zijn eigen belangen nastreeft en zijn 
macht als een doel op zich beschouwt in plaats van als een taak!  
 
De partij, waarvan de leiders en onderleiders de genadeloze elitetraining van de 
strijdperiode hebben doorgemaakt en volgens deze beginselen verder zullen 
worden opgeleid, moet erop toezien dat een dergelijk begin van onbegrepen 
meestermenselijkheid volledig wordt uitgeroeid, maar zo mogelijk van meet af aan 
wordt voorkomen.  
 
 In plaats daarvan zal de professionele elite, in dienst van de gemeenschap, worden 
opgeleid en gevormd - haar leden moeten zichzelf onbeperkt zien als 
Volksgenossen die, dankzij hun bekwaamheden, een verheven positie hebben 
bereikt van waaruit zij verplicht zijn aan de gehele Volksgemeinschaft, die het hun 
immers mogelijk heeft gemaakt al hun bekwaamheden te ontwikkelen en deze 
zonder beperking te gebruiken. 
 
In het nationaal-socialisme zijn Volksgemeinschaft en elite geen onverzoenlijke 
tegenstellingen; er bestaat zeker een spanning tussen beide, maar wel een 
vruchtbare. Onze toekomstige, völkische elite zal zich haasten voor en in de, 
Volksgemeinschaft. 
 
De taak van deze völkische elite is het realiseren van de Nieuwe Orde op alle 
gebieden en op alle niveaus volgens de richtlijnen van de Partij. Zij blijft alleen 
een elite als zij zich voor deze taak blijft inzetten. Alleen uit haar taak en uit haar 
prestaties, om deze taak te vervullen, verkrijgt zij haar gezag. Leiders die zich van 
deze grondbeginselen verwijderen en streven naar macht omwille van de macht, 
verliezen hun gezag en behoren niet langer tot de elite van ons volk.  
 
 De professionele elite draagt in haar werk een onbeperkte verantwoordelijkheid 
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tegenover de Volksgemeinschaft of de machtspolitieke voorhoedeorganisatie die 
haar belichaamt, d.w.z. onze partij. Alleen zo kunnen wij de volksgemeenschap en 
de elite met elkaar verzoenen en de Nieuwe Orde tot stand brengen! 
 
 

DE NIEUWE ORDE 
 
Ons volk is op weg van de oude orde, de minwereld die ons omringt, naar de 
nieuwe orde, een geavanceerde cultuur in overeenstemming met de soort en de 
natuur. Het gezag van de militante elite van de partij is afgeleid van de taak om de 
nationale gemeenschap op deze weg vooruit te helpen, zoals het gezag van de 
professionele elite is afgeleid van de machtsgreep van de partij op alle niveaus en 
op alle gebieden van het nationale leven en het staatsapparaat. 
 
  Staat en partijleiding in de nationaal-socialistische Volksstaat zijn dus een elite in 
dienst van een taak. Deze taak is opgelost wanneer het partijprogramma is vervuld 
- met name in zijn twee kerneisen. De Nieuwe Orde is gerealiseerd wanneer alle 
Volksgenossen gevormd worden door het principe: Het algemeen welzijn gaat 
boven het eigenbelang; en wanneer de daarin ontstane ware Volksgemeinschaft 
een staats- en cultuurkader heeft gevonden, waarin geen arbeids- en moeiteloos 
inkomen meer bestaat, alle Volksgenossen geestelijk of lichamelijk voor de 
gemeenschap scheppen, de rente-economie is overwonnen, het hele 
maatschappelijke leven in harmonie is met de natuurwetten en met de völkische 
Eigenart, en ook aan de andere programmapunten van de NSDAP is voldaan. Een 
dergelijke orde is pas veiliggesteld, in staat zich te handhaven en te ontwikkelen, 
wanneer zij drie generaties in ononderbroken opeenvolging en in het bezit van de 
macht heeft kunnen vormen. Alleen de derde generatie zal volledig in de nieuwe 
geest opgroeien en deze onvervalst kunnen bewaren en doorgeven. 
 
Op dit punt lost de Nationaal Socialistische Partij op, het doel is bereikt en de 
militante, zowel als de professionele elite van onze nationale gemeenschap gaat op 
in een verenigde, ware rassenadel van leiders die de hoogste waarde van ras en 
persoonlijkheid in zichzelf belichamen!  
 De wet volgens welke de Nieuwe Orde zich ontwikkelt is dan niet meer de 
binding aan de taak, die vervuld is, maar de vrijheid:  
 
De Nieuwe Orde is een orde van vrijheid, waarin ieder lid van het volk - of het nu 
arbeider, soldaat of leider is - zich onbeperkt als persoonlijkheid, zoals in 
gemeenschap, kan realiseren en veredelen. Dit geldt ook voor de leidende laag van 
de Nieuwe Orde, de nieuwe rassenadel, die een echte heerschappij van de besten 
zal vestigen. Waarschijnlijk zullen zij zich overwegend verenigen in religieuze 
gemeenschappen, die de meest uiteenlopende persoonlijkheidsuitingen een thuis 
en ontplooiingsmogelijkheden kunnen bieden en zo het leven voortdurend 
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verdiepen en verrijken.  
 
Een misbruik van vrijheid door de volkskameraden is niet meer te verwachten dan 
een misbruik van macht door de heersende rassenadel, want hun inzet voor het 
voortbestaan en de natuurlijke ontwikkeling van ons volk (behoud en 
ontwikkeling van de soort) is vanzelfsprekend geworden - en een onkreukbare 
senaat waakt over alles, Een onkreukbare senaat, een raad van ouderen van wijzen 
en heelmeesters, waakt over alles om ervoor te zorgen dat er nooit meer een 
vervreemding ontstaat tussen cultuur en natuur, dat de cultuur, met al haar hogere 
ontwikkeling, verdieping en verrijking in geestelijk en materieel opzicht, zich 
altijd ontwikkelt in harmonie met de natuur en haar levenswetten. 
 
Deze Nieuwe Orde is geen paradijs, geen land van melk en honing - het is een 
orde van hard werken, inspanning, houding en stijl (niet alleen om een ras te zijn, 
maar om een ras te hebben, volgens het oude motto, dat in de huidige tijd helaas is 
verworden tot een karikatuur: Adel verplicht - en ons hele volk moet zich adellijk 
voelen, uitdrukking en werkelijkheid geven aan de adel van het werk!); het is een 
orde van strijd en niet van slapte, van creativiteit en niet van ledigheid; de Nieuwe 
Orde is de orde van een grote tijd en zo'n orde is nooit comfortabel, dan sluiten 
comfort en grootheid elkaar uit. Het is niet de eindtoestand van de geschiedenis 
van de mensen, maar het uitgangspunt voor een voortdurende strijd voor 
ontwikkeling, voor een mensbeeld dat de mensen werkelijk weer ziet als 
godenbeelden en niet als krioelende mieren, plastic dieren en consumptierobots! 
En in deze orde zullen en zullen de besten heersen - meesterras, voortgekomen uit 
generaties van eugenetische selectie en gevormd door fokkerij, houding en stijl; 
meesters van de witte wereld en de nieuwe tijd - bruggen naar de volgende fase 
van de menselijke evolutie, zoals Nietzsche in zijn beeld van de superman zag en 
verlangde! 
 
 

DE SENAAT 
 
Steeds weer werd er hier op gewezen dat, van de eenvoudige partijkameraad tot de 
partijleider, iedere kameraad zich een werktuig en dienaar van de partij moet 
voelen, zich moet integreren in de gemeenschap van de partij en zich 
ondergeschikt moet maken aan de partijlijn. Voor de nationaal-socialist is de partij 
een bijna mystieke gemeenschap, huis en zin van het leven, zij is het geheel, dat 
altijd meer is dan de som van alle delen; zij is een organisme van bijzondere aard, 
gekenmerkt door een groepsziel, een stijl, een allesoverheersende levenshouding: 
De partij heeft altijd gelijk! 
 
Maar wat is dat concreet - de partij? Immers, ook zij heeft mensen nodig om te 
kunnen handelen; mensen die de partij belichamen, haar lijn bepalen en in haar 
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naam bevelen en instructies geven - en toch altijd dienaren van de partij moeten 
blijven, zich daaraan ondergeschikt maken. Wie of wat is de partij?  
 
 Voor de gewone partijkameraad, voor de gewone politieke soldaat, is zijn directe 
superieur de partij - door wiens mond de partij tot hem spreekt; zich verzetten 
tegen zijn bevelen is zich verzetten tegen de partij en dus de overwinning 
saboteren. Dit geldt zolang deze leidende kameraad daadwerkelijk handelt in 
overeenstemming met de partijlijn en namens haar. Als hij daarvan afwijkt, 
verliest hij automatisch zijn onbeperkte gezag, dat hij als belichaming van de partij 
kan en moet opeisen.  
 
Elk lid van de leiding is op zijn beurt een ondergeschikte van een hogere politieke 
leider en in zijn relatie tot hem geldt hetzelfde als eerder is gezegd. En ook de 
hoge ambtsdragers van de partij zijn ondergeschikt aan de Rijksleiding, die voor 
hen de partij belichaamt zolang zij zelf buigen voor de algemene lijn. Tenslotte 
erkennen de leden van de Rijksleiding de partijleider als de hoogste belichaming 
van de partij, die de partijlijn vastlegt en de NSDAP zonder voorbehoud leidt in 
haar moeilijke strijd. 
 
Maar ook de partijleider is niet de partij zelf; ook hij geeft geen willekeurige 
bevelen, maar draagt verantwoordelijkheid tegenover de partij en onderwerpt zich 
aan haar gemeenschap. Deze verantwoordelijkheid draagt hij tegenover de 
geschiedenis, maar dat is niet alles:  
 
 Ook de partijleider kan slechts onvoorwaardelijk gehoorzaamd worden, zolang hij 
het recht heeft te beweren dat door hem de partij zelf haar wil uitdrukt; want de 
NSDAP is de drager van de wil en de voorhoede van de natie - niet één man! Het 
is dus niet alleen het oordeel van de geschiedenis dat hem het recht kan ontzeggen 
de partij te belichamen en in haar naam de richting ervan te bepalen: 
 
Voor de partijleider toont de partij zich eenmaal in de Rijksleiding, want net als 
elke andere politieke leider moet hij het vertrouwen van zijn directe 
ondergeschikten verdienen en behouden. Zonder het vertrouwen van zijn 
Reichsleiders kan een partijleider niet beweren in naam en voor rekening van de 
partij te handelen. Hoewel geen enkele rijksleiding een partijleider omver kan 
werpen, kunnen haar leden ook een beroep doen op een hogere autoriteit als zij tot 
het inzicht komen dat de partijleider in zichzelf niet langer de wil en de opdracht 
van de partij belichaamt. 
 
Dit hoogste ambt van de NSDAP is het SENATE van de partij, dat de partijleider 
kiest, als geheel het recht heeft om een veto uit te spreken over elk besluit en zo 
nodig zelfs een partijleider die niet meer in dienst van de partij is, ten val kan 
brengen. De senaat is de controlerende instantie, het geweten van de NSDAP. 
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Daarin belichaamt ook de partijleider zichzelf, wiens dienaar hij is, net als elk van 
zijn partijkameraden! 
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